
Marcus 4:35-37
“’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de 

overkant van het meer’. 36 Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl 
de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten 
mee. Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, 

en de boot liep vol water.”

Proefje:

Vul twee derde van de fles met water.
Voeg een paar druppels blauwe vloeistof toe.
Knip een klein bootje uit een plastic bord en stop deze in de fles.
Vul daarna de rest van de fles met water. 
Schudden maar!

Wat gebeurt er…?

Om door te praten:
1. Heb jij wel eens een storm 
meegemaakt of ervan gehoord? 
2. Jezus wordt op veel verschillende 
manieren beschreven in de Bijbel. 
Hier in de storm blijkt hij iemand te 
zijn die macht heeft, zelfs over de 
natuur… Wie is Jezus voor of volgens 
jou? 


